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Thema voor de maand november t/m 20 december 2011 

"De wijzen uit het oosten" 

Nog drie weken kunt u gedichten inzenden met bovengenoemd thema. 

Het blijkt dat het een moeilijk thema is, want tot nu toe is er nog niet de 

helft ingezonden van wat er normaal gesproken ingezonden wordt. Het 
kan natuurlijk ook zijn dat deze periode te druk voor u is en er geen tijd 

voor dichten overblijft. Toch is het thema bijzonder en komen er 
verrassende gedichten uit, dus als u tijd heeft, probeer het dan eens, laat 

het een uitdaging voor u zijn. 

De correctrices willen er met nadruk op wijzen dat een themagedicht een 
gedicht moet zijn, dat nog nooit eerder is gepubliceerd. Soms gebeurt het 

dat auteurs een reeds eerder gepubliceerd gedicht inzenden, wij zijn dan 

verplicht tegenover andere themagedicht-inzenders zo'n gedicht geen 
veer of eervolle vermelding toe te kennen. 

U mag niet meer dan 3 themagedichten inzenden. 

Tot 20 december kunt u themagedichten over dit onderwerp inzenden. 
De uitslag wordt 25 december bekendgemaakt. 

  

VAN DE PASTOR van de gedichtensite.nl 

 

Een poos geleden zag ik in het nieuws het verdrietige gebeuren in Azië 

waar een klein kind twee keer door een auto werd aangereden. 18 
voorbijgangers zagen dit kind liggen maar liepen er met een boog 

omheen, pas de 19e was een barmhartige “Samaritaan” en ontfermde 

zich over dit kind …… 

De Barmhartigste aller tijden werd ongeveer 2000 jaar geleden geboren 
in Bethlehem, laten wij Hem nooit voorbij lopen omdat we het te “druk” 

hebben. Hij kwam uit liefde voor u en mij, om ons te redden en te 

verzoenen met onze Vader en hij nodigt ons allen uit om tot Hem te 
komen. 

 

Overweging Lucas 14:15-24 



"uw pastor van de gedichtensite.nl José Consemulder. (u kunt u mij hier 
 hier>>>>  via het formulier bereiken.)" 

  

Uitgelicht gedicht 

 
Iedere maand zal er een gedicht "uitgelicht" worden, waarbij een auteur 

uitlegt wat de betekenis van een gedicht is en/of hoe hij/zij ertoe 

gekomen is dit gedicht te schrijven. Met kerst is het de beurt aan Koert 

Koster. 

 

Kent u ons twitteradres? http://twitter.com/poezie  

Elk nieuw gedicht wordt hier getoond en inmiddels hebben we meer dan  
600 "volgers". 

Heeft u ook een twitter? Voeg ons dan toe, zodat er wereldwijd nog meer 

mensen uw gedichten kunnen volgen. 

  

Heeft u nieuws of heeft u een bundel uitgegeven? 

Dan kunt u dit doorgeven aan de webmaster via het Contactformulier. 

Het kan zijn dat u al eerder gevraagd heeft aan de webmaster om uw 

nieuws in de nieuwsbrief te vermelden, maar dat dit niet is gebeurd. Wilt 
u dan alsnog uw nieuws of gegevens over uw nieuwe bundel zenden aan 

de webmaster. Dan kan dit alsnog in een nieuwe nieuwsbrief vermeld 
worden.  

  

Kerstlinks: 
 

Kerstfoto 

 
 

Kerstplaatjes 

http://www.gedichtensite.nl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=13:pastor-gedichtensitenl-jose-consemulder&catid=77&Itemid=100127
http://twitter.com/poezie
http://www.gedichtensite.nl/index.php?option=com_contact&view=category&catid=77&Itemid=100127
http://www.kerstfoto.nl/


 
 

Kerstliederen 

 
 

 Kerstverhalen 
 Kleurplaten 

 Kerstgedichten 
 Kerstkaarten ecards 

 Kerstoverdenkingen 
 KERSTknutsels 

 
Draagt u de gedichtensite een warm hart toe. 

Wilt u delen in onze hostingkosten? 
Bovenstaande button staat ook op de site, maar 1x in een jaar vragen we 

of u iets wilt bijdragen. Elke bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom. 

Nieuw adventslied van de dichter Adri Kortekaas 

Zondag 27 november begint de Advent, de tijd van voorbereiding op het 

kerstfeest. Adri Kortekaas, monnik van de benedictijner abdij in Egmond, 

maakte een opgewekt lied over het verlangen naar de komst van 

Christus. De Schola Cantorum Kennnemerland komt speciaal naar de 
abdij om het nieuwe lied in te studeren onder toeziend oog van de 

componist. 

 

http://www.gelovenisleuk.nl/kerstverhalen
http://www.gelovenisleuk.nl/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=4&Itemid=52
http://kerst.gedichtensite.nl/
http://www.relicards.nl/categories.php?cat_id=2
http://www.overdenkingen.nl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=139&Itemid=26
http://www.gelovenisleuk.nl/kerstknutsels
http://www.gelovenisleuk.nl/clipart/343-kerstplaatjes
http://www.kerstzang.nl/
http://www.christelijke-gedichten.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=16975:doneren&catid=58&Itemid=100184


Er is op de televisie daaraan enige aandacht besteed. De uitzending is 
nog te zien. Klik hier>>>> voor de uitzending 

De redactie van de gedichtensite wenst u een goede Adventstijd toe. 

Nieuwsbrief in PDF klik hier>>>>>> 

Contact met redactie, webmaster, correctrices, klik hier>>>> 

  
 

 

http://www.rkk.nl/katholiek-nederland/tv-uitzendingen/2011/detail_objectID736516.html
http://www.gedichtensite.nl/nieuwsbrieven/2011/9Nieuwsbrief_gedichtensite_%201_december_2011.pdf
http://www.gedichtensite.nl/index.php?option=com_contact&view=category&catid=77&Itemid=100127

